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Stressloos citytrippen met pubers: het kan perfect 
in Rotterdam, en zonder veel voorbereiding. 
Nog tot 1 april laat de betoverende AI-expo ‘Living 
Paintings’ hen (en jou) perplex kijkend achter, 
en met een smakelijke foodtour en taxirace op de 
Maas staan ook de overige zintuigen op scherp. 
Maak je op voor 48 uur stadsavontuur!
Sophie ALLEGAERT
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VAN AI-KUNST TOT TAXIRACE OP DE MAAS:             IN 48 UUR STAAN AL JE ZINTUIGEN OP SCHERP

WAAR
EET...

Dina Tersago (45)

Brasserie Leysen • Bonheiden
«Een gezellige zaak waar je 
intiem kunt tafelen. De chef 
benadrukt zijn liefde voor runds-
vlees, al kun je er ook zeetong of 
bouillabaise bestellen. Onder de 
noemer ‘chef’s corner’ kun je 
maximaal met zes aan de toog 
genieten van de pure smaken van 
gerijpt vlees en bijpassende wijn-
tjes, uitgeschonken door de som-
melier. De chef — de broer van Veronique Leysen 
— geeft uitleg terwijl je het vlees op de achter-
grond hoort knetteren op de houtskoolgrill.»
www.brasserieleysen.be

’t Vliegend Peerd • Bonheiden
«Een van onze favoriete adressen 
voor een no-nonsense maaltijd. 
Hier serveren ze oerdegelijke 
brasserieklassiekers zoals huis-
gemaakte garnaalkroketten of 
vol-au-vent, maar ook tournedos 
of � let pur. Geen kindermenu met 
kippennuggets, maar onze zoon-
tjes vinden het leuk om hier af en 
toe een biefstuk te eten.»
«Het gezellige terras doet dankzij de tent denken 
aan het podium van ‘Tien om te zien’. Isak en Thor 
vinden het ook leuk om hier in de zomer met de 
� ets naartoe te rijden om hun buikje vol te eten.»
www.vliegendpeerd.be

Silo’s • Boortmeerbeek
«In deze luxebrasserie krijgt de 
traditionele keuken een extra 
ver� jnde toets. Om te beginnen is 
de locatie uniek: een voormalige 
mouterij met een ziel, waar je 
bovendien makkelijk kunt parke-
ren. Op de kaart staan onder 
andere gemarineerde coquilles 
en Paleta Iberico Bellota, 24 
maanden gerijpt Ibericoham. De ver� jnde wijn-
kaart is ook verleidelijk, en je kunt de meeste 
wijnen gewoon per glas bestellen. Het ideale 
adresje voor een zakenlunch of zelfs eerste 
afspraakje, want het datingprogramma ‘First 
Dates’ is hier ooit opgenomen.»
www.silos.be

Le Grand Verre • Durbuy
«Voor mijn verjaardag, op 3 janu-
ari, knijpen mijn man Wim en ik er 
steevast tussenuit naar luxehotel 
Le Sanglier des Ardennes in 
Durbuy. We dineren dan in het 
restaurant van Wout Bru, wiens 
gastronomische creaties intus-
sen bekroond zijn met één Miche-
linster. Wat mij betreft meer dan 
verdiend. Het is een keuken met 
� nesse en het feit dat je in het kleinste stadje van 
België tafelt, maakt de beleving extra magisch. 
Echt, ik kan niet wachten tot ik weer jarig ben om 
van Wouts smaakcombi’s te proeven.»
www.legrandverre.be

Blueness • Antwerpen
«De cross-over van de Franse en 
Aziatische keuken in Blueness is 
mij echt bijgebleven. Het resul-
taat? Een unieke smaakbeleving 
die zowel ver� jnd als verrassend 
is. Het 17de-eeuwse pand straalt 
elegantie uit, de bezoekers zijn 
hip en de bediening is vriendelijk 
en deskundig. Kortom, een intri-
gerende culinaire ervaring voor 
wanneer het wat chiquer mag.»
www.blueness.com

Tekst: Dennis Guilliams

«Uit eten gaan is leuk, maar als werkende mama 
is het niet evident om er tijd voor te maken», 
vindt ‘Boer zkt Vrouw’-presentatrice Dina 
Tersago. «Het is  dus geen toeval dat de meeste 
van mijn favoriete restaurants zich op wandel-
afstand van mijn deur bevinden.»

iets zo enerverend 
als een puber die 
met tegenzin 
achter je aan tjokt. 
Hoe goed je hun 
gezucht ook pro-
beert te negeren, 
na een paar uur 
barst de bom, zakt 
de stemming 

onder nul en is de trip voor iedereen 
om zeep. En nee, gefrustreerde 
opmerkingen als ‘in onze tijd gingen 
wij niet eens op citytrip’ helpen niet. 
De oplossing? Een puberproof
bestemming kiezen. Terwijl je in de 
kleuterjaren checkte of er een zwem-
bad en speelplein in de buurt waren, 
ga je nu op zoek naar een plek die zó 
opwindend is dat zelfs dat hormonale 
puberbrein met een aandachtsboog 
van vijf seconden getriggerd blijft. 
Dat hoeft geen stukken van mensen te 
kosten. Rotterdam, op nog geen twee 
uur rijden of een uurtje sporen van 
Antwerpen, does the trick. Want de 
havenstad is net zo dwars, tegen-
draads en eigenzinnig als de doorsnee 
opgeschoten tiener. Genre ruwe 
bolster, blanke pit. Herkenbaar voor 
wie vastzit in die klunzige levensfase 
en de helft van de tijd geen blijf weet 
met zichzelf. Bovendien heeft dit 
Manhattan aan de Maas een skyline 
die doet dromen, en blijft de haven-
stad zich heruitvinden.
Wie snel is, kan er tot 1 april de beto-
verende, bevreemdende expo ‘Living 
Paintings’ van de Turkse kunstenaar 

Refi k Anadol meepikken. Een erva-
ring zo zot, dat elke puber er perplex 
en met open mond staat naar te kij-
ken. De zelfverklaarde nerd laat zelf-
gestuurde AI-algoritmes los op mil-
joenen foto’s en creëert zo weelderige 
digitale composities die elke nano-
seconde evolueren. Unieke, grensver-
leggende datapoëzie die je lijkt te 
omarmen; overspoelen zelfs. Goed 
voor een zee van golvende, hypnoti-
serende kunstwerken waar je, dankzij 
de multi-zintuiglijke Immersive 
Room, in verdwijnt tot je beduusd 
terug buitenstapt. Een beetje weg van 
de wereld zelfs. Want je vertoefde 
even in een ander universum, in een 
intense alternatieve realiteit waar 
kunst, architectuur, wetenschap en 
technologie clashen en versmelten.
Het is veel, het is overdonderend en 
het lijkt alsof de toekomst zijn deuren 
op een kier zet en jij even binnen mag 
piepen om te zien wat komen zal. 
Naast die Immersive Room zijn er nog 
twaalf dataschilderijen waar je naar 

kunt blijven staren, en ik zie mijn 
dochter precies dat doen. Zelfs tijdens 
de videolezing waarin de kunstenaar/
nutty professor zijn visie en methode nutty professor zijn visie en methode nutty professor
verklaart, zit mijn 15-jarige gefasci-
neerd op het puntje van haar kruk. Na 
afl oop kijken we elkaar aan met de-
zelfde verbaasde blik: ‘Wat was dat?!’

Spiegelpaleis
Het is een risico, want trop kan trop 
zijn, maar vermits we al in de buurt 
vertoeven én het museumenthousi-
asme op ongeziene hoogte zit, lassen 
we meteen nóg een kunststop in: 
Depot Boijmans Van Beuningen. Dit 
bolle spiegelpaleis is het jongste 
Rotterdamse icoon, refl ecteert de 
hele stad en intrigeert alleen al door 
zijn architectuur. Dit is het eerste 
publiek toegankelijke kunstdepot ter 
wereld. Een high tech opslagplaats 
waar je in stijl doorheen zoeft, gevuld 

met meer dan 154.000 kunstwerken 
en gezegend met een rooftopterras.
Opnieuw kijken we onze ogen uit, en 
dan moeten we nog inschepen op de 
Watertaxi die ons vanuit de Leuve-
haven naar de overkant van de Maas 
brengt om in Hotel New York — dat 
andere icoon — te aperitieven. Een 
nautisch ommetje waarbij je ziet hoe 
op de andere kant van de pier het 
gloednieuwe en alweer bijzonder 
spectaculaire FENIX verrijst, een cul-
turele plek geïnspireerd op migratie-
verhalen van over de hele wereld. En 
de Tornado, trap én kunstwerk, ligt nu 
al veelbelovend te blinken in de zon. 
Wordt dus vervolgd. 
Waar de heenvaart nog gezapig ging, 
blijkt onze retourschipper van het 
onstuimige soort, dus wordt die Maas 
een spectaculaire roetsjbaan waar we 
overheen razen om, eens terug in de 
binnenstad, naar adem te happen met 
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«Het is veel, het is 
overdonderend en het 
lijkt alsof de toekomst 
zijn deuren op een kier 
zet en jij even binnen 
mag piepen»

Op de beeldenroute langs de 
Westersingel  trekt  ‘Kabouter 

Buttplug’ ieders aandacht. 

Dankzĳ   AI-kunst en
 een spannende

 tocht met  de Water-
taxi kan de 15-jarige

 de aandacht erbĳ 
 houden. 
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PRAKTISCH
• Wij logeerden in het nieuwe hotel 
Morgan & Mees (vanaf 100 euro per 
nacht). Zowel de kamers, bar als 
restaurant zijn bijzonder stijlvol.
                 www.morganandmees.com

• De Watertaxi heeft vijftig haltes in 
Rotterdam en Schiedam, en een ritprijs 
start vanaf 4,50 euro per persoon. 

www.watertaxirotterdam.nl

• De BiteMe Foodtour kost 39 euro per 
persoon en stuurt je de hele stad door, 
met zes smakelijke pauzes. 
www.bikeandbite.nl
• De expo van Re� k Anadol loopt nog 
tot 1 april in de Kunsthal, tickets kun je 
online boeken. 
           Op www.rotterdam.info vind je alle      
           toeristische info. www.kunsthal.nl

die mooi verlichte skyline als achter-
grond. Spanning en sensatie voor 
geen geld, en alweer zeer puberproof.

Taco’s en Netfl ix
We sluiten de dag af met een portie 
taco’s en quesadilla’s in Supermerca-
do en daarna een Netfl ix-fi lm vanuit 
ons heerlijke hotelbed in het nieuw 
geopende Morgan & Mees. En hoewel 
meteen daarna een ‘foodfest’ op het 
programma staat, ontbijten we de 
volgende ochtend toch veel te uitge-
breid. Hier doe je dat immers à la 
carte, en als er scones, pancakes én 
platbrood met hummus op het menu 
staan, blijf je extra lang zitten.
Gelukkig wordt er met de BiteMe 
Food Tour van Bike & Bite ook wat 
afgewandeld. Je boekt online, down-
loadt een app en die stuurt je langs de 
voornaamste Rotterdamse trekpleis-

ters. Zes keer mag je halthouden voor 
een smulpauze. Wandelen én eten: 
bestaat er een leukere mix?
We starten aan het station en dan is 
het meteen tijd voor een Brammetje. 
Een frietje steken in een Rotterdams 
huis van vertrouwen met 39 vestigin-
gen. Daarna belanden we in China-
town, waar Kampong Extress wacht 
met een Jianbing crêpe, een knapperi-
ge, lekkere pannenkoek met ei en 
groenten. Eerlijk: hier waren we 
anders nooit binnengelopen. 
Via de beeldenroute op de Wester-
singel gaat het langs Santa Claus op 
het Eendrachtsplein — door Rotter-
dammers tot Kabouter Buttplug om-
gedoopt — om bij Sue Bites te proeven 
van een vegan en suikervrije snickers.
Zo volgen de hoogtepunten en lekker-
nijen elkaar op, terwijl je simpelweg 
de app volgt. Níét eindeloos googelen 
tot je goeie adresjes gevonden hebt, 
níét zelf een route uitstippelen, maar 
gewoon volgen. En vermits je de tocht 
solo afl egt, heb je alle tijd van de 
wereld en ga je net zo snel of traag als 
je zelf wilt. We bewonderen de bin-
nenhaven, passeren het Schielands-
huis en verkennen de bekende gele 
kubuswoningen. Ondertussen doen 
we ons te goed aan hét beste broodje 

kipkerrie van de stad en nog een pan-
zerotti — een mini-calzone —, om bij 
het laatste hapje — een truffelkroket-
je — vast te stellen dat we geen pap 
meer kunnen zeggen. Wanneer we 
uren later huiswaarts keren, vraag ik 
dochterlief wat haar het meest zal 
bijblijven van deze tweedaagse. Ze 
aarzelt en zucht: «Ik weet wat je wil 
horen, mama, maar sorry: het is toch 
het broodje kipcurry.» Er is nog werk 
aan de opvoeding...

«De havenstad is net zo 
dwars, tegendraads en 
eigenzinnig als de 
doorsnee opgeschoten 
tiener. Met een skyline 
die tot dromen aanzet»

OOK LEUK!
1. Susan Bijl, www.susanbijl.nl
Parachutetassen die een 
leven meegaan en er ook 
supercool uitzien. Populair 
van Japan tot Rotterdam, 
niet toevallig de thuisstad 
van Susan Bijl.

2. Station Bergweg, 
www.stationbergweg.nl
De jongste én meteen hipste 
foodhal van de stad. Van 
Baskische pintxos over Franse 
patisserie en Man met Bril-
kof� e tot Cut the Crêpe, 
Rotterdamse pannenkoeken.

3. By Jarmush, www.byjarmusch.nl
Het ontbijt is de leukste 
maaltijd van de dag, dus kun 
je in deze Amerikaanse diner 
met twee vestigingen de 
hele dag ontbijten. Pancakes 
à volonté!

Rotterdams nieuwste icoon, Depot Boĳ mans Van Beuningen, refl ecteert de hele stad. 
Foto’s Sophie Allegaert/Iris Van Den Broek/ Danielle Shioban/RV


